Blijit liefdevol voor elkaar
en vergeet mij niet.

Dankbaar gedenken wij

mevrouw

Jeanne Alpaerts

weduwe van de heer
Jacob Hendrik de Vries

lid van de Vrienden van Lourdes
lid van Ziekenzorg Edegem
en verschillende andere verenigingen

geboren te Lier op 4 februarn 1900
en godvruchtig overleden
in de verpleeginstelling Immaculata
te Edegem op 5 november 1993,
gesterkt door het sacrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Rust zacht lieve Moeder,

uw strijd is gestreden.

Gij hebt het voorbeeldig gedaan,
gewerkt ... steeds voor anderen,
voor anderen gebeden.

Uw taak is volbracht,

de Heer is tevreden,

Lief Bonneke,

Dank je wel voor al de mooie herinne-
ringen die ons steeds zullen bijblijven.
Dank je wel voor al wat je ons hebt geleerd.
Je weet niet hoe groot de leegte is die je
achterlaat.

Wij zullen je nooit vergeten.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid en
gebed. Uw medeleven is hen een troost.

Zij dankt ook E.H. Aalmoezenier voor zijn
geestelijke bijstand alsook het verplegend
personeel van dienst 6 van de verpleegin-
stelling Immaculata voor de goede zorgen.
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