
“Weest waakzaam’. 

T 
Dit weze een vroom aandenken aan 

De Heer 

LOUIS ANTHONIS 
echtgenoot van Mevrouw 

Christina MERTENS 

geboren te Wommelgem, 11 augustus 
1898 en overleden te Boechout, 11 ja- 
nuari 1974 

Gesterkt door de Genademiddelen 
van de H. Kerk. 

  

Gelukkig de mens die gereed is, ook 
al komt de Heer midden in de nacht. 
Vader is zo heel plots van ons heen- 
gegaan, zijn stille glimlach voor ieder 
kwinkslag is zelfs door de dood niet 
verdreven. 
Leven en dood liggen vanuit ons ge- 
loof zo dicht bij mekaar. God neemt 
het leven niet van ons af‚ Hij maakt 
het nieuw. 
Vanuit dat geloof leefde vader. Wel- 
licht lag daar de bron van zijn opti- 

misme, niettegenstaande zoveel pijn- 
lijke dagen in zijn leven. 
Zijn eenvoudig gelovend gebed was 
zijn sterkte. Niets of niemand kon zijn 
innerlijke blijheid doven. Hij wist zijn 
leven geborgen bij de Heer. 
En die blijheid gaf hij door aan ieder- 
een die met hem leefde, zijn echtge- 
note en kinderen, aan zoveel vrienden, 
aan zijn kleinkinderen vooral, zij waren 
zijn “guitige vrienden’. 
God, dank U om deze blije vader in 
ons midden. 

De Families ANTHONIS, MERTENS, 

DE COCK en COOLS 

danken U voor de troostende blijken 

van deelneming. 
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