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Moge dit prentje
U blijvend herinneren aan
De heer

Frans Baekelmans

echigenoot van meviouw
Louisa Geeraerts

peboren te Boechour op 8 december 1905
en overleden te Ekeren in de
St.-Lucasklinigk op 20 november [989,
pesterkt door de Heilige Sakramenten,

Goedheid,

berorpdhoid, beschesdenheid -
in deze drie woorden

slaatl vOoOr ons

zijn onvergetelijk beeld gebeiteld.

Hij was onze sterkte,
steun en rots
voor ons de ware gave Gods

Al het poede dat hij deed
O Heer,
in de Hemel weer.

De familie darkt U van harte
voor uw bljiken van medeieven en pebed.
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