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Dankbare herinnering aan het leven 
in ons midden van 

Jozef BAEKELMANS 

Werknemer Op rust bij Agla-Gevaerl n 

Weduwnaar van 
Julia VAN DEN BERGH. 

Hij werd geboren te Boechout op 
8 apnl 1834 en overleed te Lier 
in het St. Elisabethziekenhuis OD 
5 oktober 1986, begeleid door 
de gebeden van de H. Kerk. 

Fons en Elza Verlinden - Baekelmans, 
kinderen en kleinkinderen, 

Jos en Paula Geeraerts - Baekelmans, 
kinderen en kleinkinderen, 

danken U voor de troostende blijken 
van deelneming. 

E J 
Stevig als een eik, zo stond vader in het 
leven. 
Goede en kwade dagen, zorgen en 
vweugde … alles was zijn deel. Maar 
rusüg s hij verder aan tot in deze 
mogie rijke hertst, zijn herfst ! 
Een feest van kleuren ! 
Heeft vader zijn leven niet gekleurd met 
de liefde 7 Eenvoudig, iedere dag 
opnieuw, zorgen voor zijn gezin. Fier erì 
trots op kinderen en kleinkinderen. 
Dankbaar vooral … om zoveel lieve 
zorgen. Hij wist zich geborgen, ge- 
dragen tot zijn laatste dag. Zoveel stil 
geluk ! : 
Wat kon hij Dlij zijn om de vruchten in 
azijnen hofs, hoe dikwijls heeft hij ge- 
mediteerd in de stltle van t bos *? 
Gelukkige uren. 
Ja, vader keek gelovig naar het leven. 
Hij kon zijn Schepper ontmoeten in het 
wonder van een bloem, in de lach van 
een kind, n de kracht van een eik … alles 
sprak hem cver God. / 
samen met moeder mag hij nu Dij Hern 

lukkig zijn, voor altijd. 
Ënk U, God, voor zo'n fijne vader. Het 
was z0 goed bij hem. 
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