
.l. 

Dankbare hennnering aan het leven 

in ons midden van 

Maria BAEKELMANS 

Weduwe van Jules WAUTEHS. 

Zij werd geboren le Boechout op 

16oklober 1907 en overleed, na een korte 

ziekte, le Lier n het St. Elisabethziekenhuis 
op 23 apnl 1990, begeleid door 

de gebeden van de H. Kerk. 

Haar kinderen, 

haar klein- en achterkleinkinderen, 

danken U voor de troostende 

blijken van deelneming. 

Nog een laatste maal mocht moeder mel 

ons Pasen vieren, en dan heeft ze heel sul 

afscheid genomen. 
Sterven in de lente.. hel doet pijn. 
Maar moeder was klaar. Hoeveel uren 

heeft ze niet in de stilte van haar huis 

gemedileerd over dil grool moment ! 
Waar haalde ze toch de kracht om Ie 

midden pijn en miserie. steeds die stille 

glimlach Ie bewaren, Ja, 7e was een 

moedige vrouw. 

Ze bleef een thuis voor haar kinderen, en 

ook voor haar kleinkinderen, want daar 
was ze heel Her op. Voor ieder van ons had 

ze een plekje in haar hart. 

Helis nuvoor haar Pasen geworden.. voor 

altijd. 

Moeder mag wonen in het Licht van Gods 

Goedheid. 
Weer terug bij vader. Heelt ze niet dikwijls 
gedroomd van dit moment ** 
Dank voor zoveel siille goedheid, je was 
een lieve moeder. 
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