
Mijn vadertje, 

hij was rechtvaardigheid. 

Hij had den zware last 

op zich geladen, 

een eerlijk mens te zijn 

in woord en daad. 

Dat is het schone, 

dwaze kwaad 

waar, na ons Here Jezus 

Christus, 

de slerksie man aan 

ondergaat. 

_I_ 

Gedenk in uw gebed 

de heer Felix BATENS, 

achtgenoot van mevrouw 

Adrlenne THYBERGHIEN, 

geboren te Antwerpen op 29 april 1504 

en op 30 juli 1876 uitgenodigd op de 

grote ontmoeting in de liefde van de 

Heer. 

[M. Gijsen) 
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