
Aandenken aan 

Albert BELLENS 

Weduwnaar van 

Nelly AUGUSTINUS 

Hij werd geboren te Boechout op 

26 maart 1909 en overleed toch 

nog onverwacht te Mortsel in het 

A.Z. St.-Jozef op 29 februari 2004. 

De familie dankt u voor uw gebed 

en uw blijken van deelneming. 

De handen die nooit rust kenden 

zijn nu voor altijd stil gevouwen. 
Zijn heengaan vervult ons 

met grote droefheid. 
Onze va ging heen uit ons midden, 

uit de kring van mensen 
met wie hij geleefd en gewerkt heeft, 

die hij bemind heeft 
en door wie hij bemind werd. 

Eenvoudig en stil was zijn hele leven, 
Eenvoudig en stil zijn sterven. 
Zijn onophoudelijke werklust, 
zijn genegenheid, 

zijn zoedheid en trouw 
voor de zijnen en zijn vrienden 
blijven voor ons een dierbaar aandenken. 

Zijn diep kristelijk geloof, zijn eerlijkheid 
en behulpzaamheid voor iedereen, waren 
deugden die hij zijn hele leven hoog in ere 
heeft gehouden. 

Bij God en O.L. Vrouwke vond hij de 
kracht om de beproevingen uit zijn leven 
moedig te dragen. Nu leeft hij in de vrede 
en de vreugde van de Verheerlijkte Heer.


