VADOM AAMDENKEN AAN
DE HEER

AUGUST BELLENS

Laureaat van de Arbeid
Vereerd met het
Burgerlljk Ereleken Eersle Klas

echigenoot van mevrouw Paulina Ceuls

Gaboren te Boechou!, op B junj 1905 en
aldaar godrmnmlg overledan
op 4 nﬂuan 1978,
voorzien wvan de laatsle H.H. Sakramenisn
en de Pauselijks Zegen =in Articulo Mortis=.

Voor vader was de dood geen «=ver-
schrikking ». Zachtjes leefde hij naar
die dood toe, ala een bevrijding. Voor
hem werd het een dag van vreugde,
de volle vreugde van de Heer. In ons
kieine hart is er pijn, het gemis van

een lieve echtgenoot, een goede va-
der.

Maar er leeft bij ons ook een grote
fierheid. Het was zo goed vader bij
ons te hebben! Hij was zo groot in
zijn rotsvast geloof, gans zijn leven,
zijn vreugde en pijn legde hij neer in
Gods hand.

QOok de school was een stuk van zijn
leven. Leraars en leerlingen waren
vrienden, een gezellige kring. Zonder
kiagen heeft vader dan zijn laatste
levensjaren gedragen. Niel meer = nui-
lig= kunnen zljn, stilaan wverdwijnen
uit zijn drukke leven naar zijn een-
zame kamer , zijn schrander verstand
en zijn werkgrage handen niet meer
kunnen gebruiken... dat was voor hem
een pijn !

Maar ook dat offer heeft hij gelegd in
Gods hand.

God, dank om deze lieve echtgenoot,
om een goede vader. Dank om de
mooie dagen die we met hem mochten
beleven. Bewaar vader in Uw en onze
liefde. In U leeft hi] dicht bi] ons

Mevrouw August BELLENS, geborsn Paulina
CEULS, kinderen en kleinkinderen,

De families BELLENS en GEULS,

danken U wvoor da blijken
van desineming,



