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Dierbaar aandenken aan

August Jan Belles

Ridder in de Ordo Balliolensis
Ere-Voorzitter van de Consul Familias Belles

Echtgenoot van
Francine Van Nuffel

° Kessel, 17 september 1932
1 Lier, 1 juli 2010

De familie dankt u voor uw gebed

en troostende blijken van medeleven.

Pap,

Steeds was je blijgezind, je hielp iedereen
waar je kon, je bezat zoveel levenswijs-
heid ... Oh wat mis ik die lieve lach, die
diepgaande gesprekken, je opbouwende
discussies ...

Eigenlijk had je bijna steeds gelijk !

Je wou no%;oveei doen ...

In je hoofd had je alles mooi op papier ge-
zet ... Doch, dag na dag viel er een letter
naar beneden ...

Tot er bijna een leeg blad overbleef.

Je wou ons nog zoveel zeggen, ons n
zoveel leren, zoveel uitlB?%en, zoveel raa
megjeven, doch, je kon het ons niet meer
vertellen ...

Je was een zeer goed mens, met een
warme persoonlijkheid ...

Je bent “De Stille Kracht”

Steeds ergens aanwezig ... Daarom, ...
als God het wil :

Ridder ... sta op |
Tot later ...



