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Dankbare herinnering aan het leven 
in ons midden van 

de Heer 

Jozef August BLUYS 

Oudstrijder van de Oorlog 1940 - 1945 
Lid van de Duivenbond Boechoul 
Lid van de Kristelijke Bond van 

Gepensioneerden St. Bavo - BoechouL 

Echtgenoot van Mevrouw 
ulia SCHOOFS. 

Hij werd geboren te Vorselaar op 
26 oktober 1914 en overleed te Ler in 

het St. Elisabethziekenhuis op 
5 okiober 1986, begeleid door 
de gebeden van de H. Kerk. 

Mevrouw Jozef August Bluys -Schoofs, 
kinderen en kleinkinderen, 

danken U voor de troostende blijken 
van deelneming. 

Stl als de herfst … zo was het atscheid 
van vader. 
Hij sprak nooit grote woorden, maar hij 
slak een groot harti in de eenvoudige 
dingen van iedere dag. 
Daarom was het zo goed dicht bij hem ! 
Samen mel moeder bouwde hij aan 
onze warme thuis. Kinderen en klein- 
kinderen … we waren altijd welkom. Zijn 
tntelende ogen spraken dan over 
geluk, over tevredenheid. Ja, hel was 
goed bij hem. Ook voor vrienden en 
familie stond de deur ver open. Voor 
iedervond hij een bemoedigend woord, 
ol er was zijn stülle glimlach. 
En er waren zijn duifjes, hij kon er bijna 
mee praten. Ze bezorgden hem vele 
ontspannende momenten. 
Vader was gelukkig, daarom doet dit 
afscheid zo’n pijn. 
Stak zijn geluk niet in zijn rotsvast 
geloof? Hij voelde zich geborgen en 
gedragen door een God van lieide … 
ook in dit uur van afscheid. Hij mag nu 
thuiskomen in de volle lefde van de 
Vader, voor altijd. 
Dank U, God, dat zijn de enige woorden 
die we mogen prevelen Dij dit atscheid. 
Dank U voor onze lieve vader. 
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