
  

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen Zijn trouwe dienaar 

De Heer 

JAN BOGAERTS 
Oudstrijder 1940-1945 

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden 

WEDUWNAAR VAN MEVROUW DOROTHEA KETS 

geboren te Lier, op 25 oktober 1909 en godvruchtig overleden te Mortsel, op 7 november 

1976 

Dit 

Da 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

VOORZIEN VAN DE TROOSTMIDDELEN VAN DE H. KERK, 

melden U met diepe droefheid doch met kristelijke onderwerping : 

Heer 

Heer 

Heer 

Heer 

Heer 

Heer 

Heer 

Heer 

Heer 

Heer 

Heer 

en Mevrouw Corneel VAN DEN WYNGAERT-BOGAERTS en kinderen, 
Jozef BOGAERTS, zijn kinderen en kleinkinderen, 

en Mevrouw Frans KETS (t) VAN DER WIEËN-BAETENS, zijn schoonouders, 

en Mevrouw Henri BOGAERTS-VERSCHOOTEN, kinderen en kleinkinderen, 

Weduwnaar GOVAERTS-BOGAERTS, kinderen en kleinkinderen, 

en Mevrouw Alfons KETS-BAETENS en kinderen, 

en Mevrouw Frans KETS-JACOBS, 

en Mevrouw Jozef KETS-BAEKELANTS en dochter, 

en Mevrouw Gustaaf VAN HERCK-KETS en kinderen, 

en Mevrouw Jules KETS-VERHAEGEN en zoon, 

en Mevrouw Louis SITOOR-KETS, 

neven en nichten, 

Families BOGAERTS, KETS, LANGMANS en VAN DER WEE, 

U wordt vriendelijk ultgenodigd de plechtige Eucharistieviering bij te wonen welke zal 

plaatshebben op WOENSDAG 10 NOVEMBER 1976 te 10 uur in de paraochiale kerk van 

Sint-Jan te Vremde. 

Samenkomst aan de kerk, 

De teraardebestelling geschiedt op het kerkhof te Vremde. 

DAT HIJ IN VREDE RUSTE. 

Adres voor rouwbeklag : 
5. BOGAERTS, Broechemsesteenweg 50 - 2531 Vremde, 

Begrafenissen F. CELIS - Boechout - Tel. 55.23.13 

 


