Herinner mij,

maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,

hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Maria BOLLE

Weduwe van
Wardje DE MEESTER

Zij werd geboren te Aarselaar
op 19 april 1917 en overieed te
Mortsel in het A.Z. St.-Jozef op
15 april 1995, gesterkt door het
H. Sacrament van de zieken.

Leo en Marie-Louise,

Monigue en lise,

danken U oprecht voor uw gebed en
uw medeleven.

Een goede moeder, grool- en over-
grootmoader is heengegaan.

Zij was geen vrouw van grote woor-
den, maar ging stilletjes haar weg.
Fier als zij was hield zij van de goede
kanten van het leven, een mooi kleedje,
een bijpassend juweeltje dan was Zzij
tevreden. Graag ging zij mee op uit-
stapjes vooral naar zee, mee uit eten
gaan moast je nooit tweemaal vragen,
zij was als eersle klaar.

Tol over enkele maanden... alles in
haar werd opeens anders, zij werd stil
en had in niets meer inleresse, ze kon
niet meer. Tol wij dan van de dokters
vernamen hoe ziek “de moe" was en
dat het nooit meer goed zou Komen.
Moedig heeft zij alles doorstaan, wij
konden haar echter niet helpen.

Op stille zaterdag heeft zij ons verlaten.
Wij zullen je missan moe...het zal hier
nu nog stiller zijn.

Wij konden niet geloven, dat dit grote
hart het kon begeven...



