
zo zonder aischeid van ons weggegaan, 
zo plots, met pijn, Met angst en zonder 
ons naar waar ? 

1. 

Dankbare herinnering aan het leven 
in ons mdden van 

Pierre BOSMANS 

Werknemer op rust van G.M. 
Oud-medewerker en supporter 

van S.V. St. Jozet. 

Echtgenool van 
Mara VAN den BRANDE. 

Hij werd geboren te Berchem op 
27 juli 1928 en overieed te Morisel 

op 15 november 1986. 

Zijn echtgenote en kinderen, 

danken u 
- woor uw begrip, steun en woorden 
van iroost in deze pijnlijke dagen 
van TOUW. 

Lieve DaADa. 

Het valt ons zeer zwaar om ons er bij 
neer le leggen, maar toch zullen we 

proberen naar uw voorbeeld verder le 
gaan. Je bent onvervangbaar voor on5 
en zo dikwijls we de wolken, de zon en 

de blauwe lucht zullen zien, zullen we 
aan je denken. Ontelbare momie dinger 
hebt je ons nagelalten die we voor altijd 

met ons zullen Dlijven meedragen. 

Rusteloos als je was, vond je slechts op 
één plaats rust : thuis. Je hebt zoveel 
gedaan voor ons, voor familie, vrienden, 

buren en kennissen en je wilde nog 
zoveel doen, |e had zoveel plannen. 

Fapa, wij vinden geen andere woorden 

dan «dank |e wels. 
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