
Welaan, trouwe dienaar, omdat gij in 

kleine zaken trouw zijt geweest, zal ik u 

aanstellen over grote, treed binnen in het 

Rijk dat ik u heb voorbereid! Evangelie 

* 

Gedenk in uw gebeden en offers de ziel van zaliger 

DE HEER 

Ludovicus BREUGELMANS 
echtgenoot van 

Mevrouw Maria DE RIDDER 

Lid van den Bond van het H. Hart, 

en van verschillende Broederschappen, 

geboren te Vremde op 2 Februari 1889 en 

godvruchtig overleden te Broechem, 

op 21 November 1955. 

Voorzien van de laatste H H. Sacr 

en de Pauselijke Zegen „In Articulo Mortis”. 

«Wie is de getrouwe rentmeester, dien de 

Heer over zijn volk aanstellen zal, om hun 

op tijd de maat koren te geven ? Gelukkig 

die dienaar, welke zijn Heer bij zijn komst 

zó doende aantreft | Voorwaar Ik zeg U: 

over gans zijn bezit zal Hij hem aanstellen», 

Lucas 12. 41 

Ludovicus was waarlijk de gelukkige rent- 

meester dien de Heer druk bezig heeft ge- 

vonden om voor de zijnen te zorgen, op 't 

ogenblik dat Hij hem kwam halen. Zo is 

zijn dood de samenvatting van zijn leven 

van noeste arbeid, vol bezorgdheid voor 

de toekomst van zijn kinderen en klein- 

kinderen, met een liefde die zelfs na de 

dood werkzaam bleef voor degene die zijn 

leven deelde. 

Dierbare echtgenote, ik dank u voor uw 

genegenheid en liefde. Ik had gehoopt nog 

langer bij u te blijven. doch Gods wil ge- 

schiede. Vergeet mij niet. 

Duurbare kinderen en kleinkinderen, fa- 

milie en vrienden, gedenkt mij in uw ge- 

beden en H. Missen die ook mijn troost 

waren. Van in de hemel waak ik over u. 

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome. 

De familên BREUGELMANS 

en DE RIDDER 

Zeer gevoelig aan de blijken van deelneming hun be- 

toond bij het smartelijk verlies daf hen getroffen heeft, 

betuigen U hiermede hun oprechten dank. 

Drukw. Em. Mampay (koster), Lostraat 22 Broechem 


