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Dankbare herinnering aan

Frans Brusselaers

Echtgenoot van
Lisette Pauwels

Hij werd geboren te Herselt op
28 mei 1926 en overleed thuis te
Boechout op 13 september 2004,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw medeleven.
Onze speciale dank aan de Hulsdokter, de
Kinesist en het verplegend personeel van
het Wit-Gele Kruis voor hun toegewijde en
liefdevolle zorgen.

Wake,

Het was een bitter lang gevecht,
oneerlijk ook !

Hij heeft je zwaar op de proef
gesteld en je nu bij Hem geroepen.
Hij zal je, net als wij,

bewonderan om zoveel moed !

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
mijn grootste geluk op aarde was onder u te
leven in liefdevolle samenhorigheid. Ik dank
u voor uw onmetelijke hulp mij geboden in
die pijnlijke jaren van mijn zickte. Ook gij
allen, familieleden, vrienden, buren, die mij
troost brachten, bedank ik bij mijn afscheid.



