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echtgenoot van Leen Sol 
Het schip van de wind 

ligt gereed voor de reis, 

de zon en de maan zijn 

sneeuwwitte rozen, 

de morgen en de nacht twee 

blauwe matrozen 

wanneer gaan we nog eens terug 

naar Parijs. 

uit papa zijn portefeuille, 

naar Hendrik Marsman “Regained Paradise”


