
Hoe wonderbaar, een moederhart 

dat nooit berekent, altijd bemint, 

en in het geven van zichzelf 
zijn schoonste en diepste vreugde vindt. 

t 

YVroom aandenken aan 

MEVROUW 

Elisa Augusta BUTS 
echtgenote van de Heer 

Jacobus AKKERMANS 

Geboren te Boechout op 17 januari 1909 

en overleden te Wuustwezel op 17 maart 

1580. 

VOORZIEN VAN DE SACRAMENTEN 

DER ZIEKEN. 

Heer God, 

geef Uw heerlijkheid, Uw toekomst en 
Uw trouw aan deze gestorven vrouw 

wij kunnen niet geloven 

dat haar leven vergeefs voorbij is ge- 

gaan en dat alles wat zij voor mensen 

heeft betekend nu verloren is. 
Wiji danken U 
voor alle vriendschap die 

van haar is uitgegean 

en voor de vrede die zij heeft gebracht. 

Wij bidden U 

dat wij, die allen met haar verbonden 

waren, nu ook omwille van haer dood, 

dieper met elkaar mogen verbonden zijn. 

Wees dan ook barmhartig 

en neem ons bij de hand 

keer ons ten goede, ten |even, 

vandaag en in eeuwigheid. 

Voor de blijken van deelneming in ge- 

bed en rouw danken U de familien 

BUTS - AKKERMANS - HERTOGHS 

en VAN DER JONCKHEYD. 

Bagr. Hofmans Wuustw. - Tel. 6962 65 
Kalmthout - Tel. 6677 77


