
Dankbaar aandenken aan 

MEVROUW 

CELINE CANNAERTS 

weduwe van de heer 

Frans Van Nutfel 

geboren te Lier op 10 december 1895 
en overleden op 14 Juni 1992 

in het Rusthuis SL Mathildis te Boechout 
voorzien van de Sakramenten der Zieken 

Dank aan het personeel van 
het Austhuis SL Mathildis, 
voor hun toewijding en verzorging. 

Dank aan allen voor 
uw blijken van deelneming. 

Hat is de moellijke taak van een vrouw 
Blij te zijn. 
Al de dagen in liefde en trouw 
Blij te zijn. 
Otf ergens dingen het hart doen breken, 
Soms vertwijfeling de mond snoert bij t willen 
spreken. 
Aan man en kinderen toch blijdschap door te 

geven 
Dat is de taak van een moeder in ‘t leven. 
ledere moeder die dat heeft betracht 
Die heeft iets goeds in deze wereld volbracht: 
Blij te zijn, ook al drukken de zorgen. 
Blij te zijn, niet altijd zonder angst voor morgen. 

Onze lieve moeder die dat had verstaan 
Heeft voor 0ns,- 
Wij allen dis haar daar zo dankbaar voor zijn,- 
lats groats in haar leven gedaan. 
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