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Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Alois CANTERS

Werknemer op rust van Agfa-Gevaert n.v.
Vereerd met de Gouden Medaille
der Kroonorde.

Hij werd geboren te Vremde op 31 mei 1932
en overleed te Mortsel in het Algemeen
Ziekenhuis St. Jozef op 15 april 1990,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

De familie dankt U voor uw troostende
blijken van deelneming.
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«Onze Wiesen,

Zo noemde moeder Fien hem met een
oprecht gevoelen van fierheid en grote
dankbaarheid.

Inderdaad : tot op haar hoge leeftijd stond
hij haar trouw ter zijde en deelde hij met
haar goede en kwade dagen in ziekte en
gezondheid.

Er kwamen hier geen grote woorden bij te
pas.

Hij dééd het, vele jaren lang, eenvoudig
weg, doodgewoon. Zo was de Wies.
«Liefde op z'n schoonst» wordt er weleens
gezeqgd.

En zo is gans zijn leven geweest : trouwe
plichtsvervulling op de Gevaert, meer dan
40 jaren lang; trouwe vriendschap met
allen, die op 't werk of in 't dorp met hem
verbonden waren.

Na een korte ziekte is hij op Paasmorgen
van ons heengegaan.

Vol vertrouwen bidden wij dat de verrezen
Heer hem deelachtig moge maken aan
Zijn verrijzenis en eeuwig leven.

Wies, tot ziens en bedankt wat u voor ons
geweest zijt.



