
  

Dankbaar aandenken aan 

Georgette Casteels 

weduwe van Franciscus Cautereels 

Zij werd geboren te Antwerpen 

op 9 april 1929 en is van ons 

heengegaan in WZC Sint-Mathildis 

te Boechout op 4 oktober 2013 

Dank aan allen die Georgette en ons 

de laatste maanden gesteund hebben. 

Dank voor alle bezoekjes, 

telefoontjes, gesprekjes. 

Dank voor uw troostende 

blijken van medeleven. 

Georgette was gezelligheid. 

Ze nam iedere dag 

zoals hij kwam, 

en ieder mens 

zoals hij was. 

Nooit vroeg ze aandacht 

maar ze gaf er in overvloed, 

aan iedereen. 

Bij haar vond men steeds rust, 

en leek iets ergs 

gewoon minder erg. 

Rust zelf in vrede nu …


