
  

Mijn Heer en mijn God, 

wij bedanken U voor uw weldaden. 

Wij danken U voor het lang, schoon, werkzaam 

en gelukkig leven van Uw dienaar. 

Louis CELIS 

Ere-Gemeenteontvanger van Wommelgem. 

Medestichter van het Gildenhuis. 

Medestichter C.V.P. Wommelgem. 

Medestichter Bloemenstoet Wommelgem. 

Biddend lid van het Marialegioen. 

Weduwnaar van Maria DE LAET. 

Hij werd geboren te Vremde op 16 juni 1901 

en overleed te Wommelgem op 17 juli 1988, 

begeleid door de gebeden van de H. Kerk. 

De familie dankt U 

voor uw gebed 

en blijken van deelneming. 

Er ligt een stukje paradijs 

In elke glimlach, 

In elk goed woord, 

In elke genegenheid 

aan een ander gegeven. 

Dank U lieve goede kinderen en kleinkinderen 

voor al het goede dat U voor mij deed, bij 

vreugde en leed. 

Denk nog eens aan mij in de H. Mis, als ’t 

Zondag is. 

Dank U vele goede trouwe vrienden voor het 

vele samenzijn, de gezelligheid en de trouw. 

Zo een leven : 

Als je met een blij gezicht, 

Aan je werk denkt en je plicht, 

Als ge zonder veel gepraat, 

Anderen helpt met woord en daad, 

Als ge steeds naar beter streeft, 

Hebt ge niet voor niets geleefd. 

  

Begrafenissen Goossens & Celis n.v. Mortsel 

Boechout-Wommelgem- Tel 449.68.61


