
.l. 

Dankbare herinnering aan het leven 
in ons midden van 

de Heer 

Arold CEULEMANS 

Lid van de Biljartclub 
dÜDsys Mortsel 

Weduwnaar van Mevrouw 

Carolina VAM der HEYDEN 

Hij werd geboren te Boechout op 
20 oktober 1908 en overleed te Mortsel 
in het Algemeen Ziekenhuis St Jozeí op 
2 juli 1991 begeleid door de gebeden 

van de H. Kerk. 

Zijn kinderen en kleinkinderen, 

danken U 
voor uw troostende blijken 
van deelneming. 

Nu'trouwrumoer rondom jou is verslomd, 

de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 

nuvoelik datereen diepe stilte koml, en 

in die stille zal ik je opnieuw ontmoeten, 

en telkens weer zal ik je tegenkomer. 

We zeggen veel le gauw : het is voorbij. 

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 

niel wie je was en OOk niet wat je zei 
Ik zal nog altijd grapjes mel je maken, 
we zullen samen door het stille land- 

schap gaan. 

Nu je mijn handen niet meer aan kunt 

raken, 

raak je mijn hari nog duidelijker aan. 

Toon Hermans. 
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