
Dankbaar aandenken aan 

DE HEER 

Eduard CEULEMANS 

Weduwnaar van 

Mevrouw Maria GULDENTOPS 

Geboren te Zoersel op 29 juli 19711 

en overleden in het Aust- en Verpleegtehuis 
“Breskelmans”’ te Vosselaar 

op 4 december 1991, gesterkt door 

de Genademiddelen van de Heilige Kerk. 

De familie dankt U voor uw Iroostende blijken 
van deelneming. 

Gans onverwacht heeft vader afscheid ge- 
nomen, heel stil. 

Hij was een werkzaam man, had een groot 

gezin, leefde rustig en sober, hield van Mu- 

ziek, van de planten in zijn tuin. 

Nu rest er alleen maar leegte en herinne- 
ringen en blijven wij met vragen over het 

mysterie van leven en dood. 

Laal ons bidden: 

Een gebed van dank voor de goede din- 
gen, die we van hem ontvingen. 

Een gebed van vergeving om wat we hem 
niet hebben kunnen geven. 

Een gebed van vertrouwen in Gods onein- 
dige goedheid. 

Heer, neem hem op in Uw eeuwige vrede. 

Uitraarverorgng Albrecht Aits, 

i- Laureysplein Z1, Hove — Tal. O3455 55 48


