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Cankbare herinnering aan het ieven
n ons midden van

Leon CLAES

Bloemist
Echigenoot van Theresia MARIEN

Hij werd geboren te Boechoul op
9 maart 1916 en overieed te Lier in hel
St. Elisabethziekenhuis op 3 mei 1989,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk,

Theresia MARIEN,
Tom en Agnes ROEF - CLAES en kinderen,
Ludo en Rita CLAES - BAETEMN,

danken U woor de roostends
blijken van deelneming.

De handen die nooit rust kenden zijn voar
allijd gevouwen.

Dit heengaan vervull ons mel Zeer grote
droefneid.

Onze dierbare ging heen uit ons midden,
pit de kring van mensen met wia hij
geleefd en gewerkt heeft. die hij bemind
heefl en door wie hij bemind werd.

Dit afscheid is een verbreken van innige
menselijke banden.

Liefste moeke, lieve kinderen en liefste
kleinkinderen,

dank voor uw liefde en genegenheid.

Ik wuif nu vanuil de verte want voor mij
begon de grole reis.

Laat mij nu voor altijd uw beste Vake
bhyven.

Bagraferassen Goossens & Celie nv. - Morsel -
Boechout - Wommelgern - Ted, 4496861



