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Liefdevoal aandenken aan 

Marieke Clefas 

Weduwe van Frans Oeyen 

Zij werd geboren te Meerhout op 

25 november 1923 en ging van 

ons heen in WZC Sint-Mathildis 

te Boechout op 9 maart 2017. 

De farulie dankt u voor Uw 

troostende blijken van medeleven. 

Moeke, 

Ik denk nog vaak terug aan de tijd dat ik 

als klane jongen bij je Dleef slapen. 

Je had steeds een potje wnegums voor 

ons staan. 

Zij zullen vanaf vandaag niet meer 

hetzelfde smaken. 

Of je me op het einde van je leven nog 

herkende, weet ik niet, maar ik zal je me 

altijd blijven herinneren. 

Jarn 

Catharna, 
Afgelopen donderdag heb jj deze wereld 

verlaten 
Ik zou ZO graag nog eens met je praten 
Over vroeger, over nu, Over O0if 

Moeke, 

jou vergeten kan en zal ik nooÏt 

Dante 


