
Dankbaar aandenken aan 

Merila GORBREUN 

Echtgenote van 
Fernand Verbruggen 

Zij werd geboren te Borgerhout op 
29 september 1913 en overleed te 
Edegem in het Revalidatiecentrum 

Immaculata op 5 mei 1991, 
begeleid door de gebeden 

van de H.Kerk. 

Haar echtgenoot, 
kinderen en kleinkinderen, 
danken U voor uw troostende blijken 
van medevoslen. 

Eust nu maar uit. 
Je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het meer dan moedig gedaan 
wie kan begrijpen wat je hebt geleden 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 

Je leed in stilte, 

wij begrepen het niet steeds. 
Je glimlach en je handdruk 
vertelden ons van je liefde, 
je zoedheid en je tederheid. 
Wij hielden van je, 
zo deelden we je leed. 

Nu ben je thuis, 
thuis bij de Heer. 
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