
“Da deur des hemals staat open voor diege- 
nan dia tijdans hun laven op Marla betrouw- 

dan,= [H. Bonaventura}, 
.I. 

Bid voor de zielerust van 

JUREROUW 

Elisa Ludovica COLSAERTS 

Rustend Onderwijzeren 

geboren te Antwerpen op 20 mei 1984, en 

godvruchtig overleden te Boechout, St.-Mat- 
hilde, op 27 maart 1968, gestarkt door het 

Gacrament van de zieken an begunstlgd mat 

de Pauselijke Zegen =lIn Articulo Mortiss. 

Biül en beschelden ging zij haar wag. 

ladaraan dia met haar in aanraking kwam, 

voalde da zachta goedheld die ar uitatraalde 

van haar rains ziel. 

Door God bedeeld mat bizondere gaven naar 

geest en hart, wijdde zij geheel haar leven 

aan het katholiek onderwijs, 

Hat bewustzijn dat God haar lledhad an |eid- 

de, gaf haar die stille vrade, waarin za heel 

haar laven lang valhardde. 

Zo was haar |even de heerlijksie voorberel- 

ding op de dood, waarvoor zij niet da minaté 

vraas had.


