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Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Dictus CORNELISSENS

QCudstrijder en Krijgsgevangene van de
Qorlog 1940 - 1945,

Weduywnaar van Leonie HUYBRECHTS.

Hij werd geboren te Zandvliet op
10 februari 1910 en overleed onverwacht
te Edegem in het Universitair Ziekenhuis
op 27 juli 1990, begeleid door de
gebeden van de H. Kerk.

Zijn kinderen, kleinkindaren an
achterklginkinderen,

danken U woor de Uboostende
blijken van deelneming.

Ligfste vava

Zo plotseling zijt gij van ons heen gegaan,
zo onverwacht en ongelofelijk snel.

Van uw kinderen trokt ge u veel aan, dat
wisten wij wel,

Ge hebl allijd zelf uw plan getrokken, ge
deed alles op een vaste tijd en op uw
gemak.

Wij hebben u nooil horen mokken,

Ach, wie kende niet den Dictus met zijn
klak.

Eén ding mag iedereen welen, ge waarl
woor ons een echie grootvader die we
nooil zulien vergeten.

Je achterklginkinderen :
Eva, Krislien, Evelien, Lynn en Kay.
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