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Dankbare herinnering aan hel leven
in ons mMidden van

Mevrouw

Jeanne CRAUWELS

Echigenote van de Heer
Willy VAN BOGAERT.

Zij werd geboren te Boechout op
11 maart 1909 en overleed na een
langdurige ziekte te Antwerpen in het
Algemeen Ziekenhuis Middelheim op

9 maart 1987, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

De Heer Willy Van Bogaer,
dankt U

voor uw troostende blijken
van deelneming.

Sinds lang moesten we haar in de
omgang missen,

Toch kon dat haar oplimisme niet tem-
paren.Bij Jeanne was je altijd welkom.
Een waterval van woorden, maar ze
kwamen wit het diepst van haar hart.
Ze was op de eerste plaals een «goed
moederkes voor haar man. Hel deed
haar alleen maar pijn dal ze Zo weinig
kon helpen.

Maar ieder kleine attentie, leder be-
zoekje deed haar zoveel deugd.

Een heel grote dag voor haar was zeker
hat gouden jubileum. Zoveel vrienden-
handen, zovesl bloemen vol lieve wensen..
het was een echie opkikker.

Ja, we zullen haar missen. Haar lach,
haar babbeltje... haar goed harl

Voor Jeanne is hel reeds lente. Eris iets
nieuws geboren. Ze mag reeds Pasen
vieren in de hemel.
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