
Here God, o Zaligmaker, 
Schoon ons harte weent en beeft, 

Ach, uw wil geschie !. Wij weten 

Dat haar ziele zalig leeft. 

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

Mevrouw 

ADRIANA DAELEMANS 
weduwe van de Heer 

PETRUS BOOM 

Lid van de H. Hartbond en van het Marialegioen 

geboren te Mariekerke, op 20 maart 1894 

en overleden te Berchem, op Pinksterdag, 
6 juni 1965 

Voorzien van de H.H. Sakramenten 

en de Pauselijke Zegen ”in Articulo Mortis ”. 

Zij was de deugdzame vrouw die in 

waarde de kostbaarste schatten overtreft. 

Zij was ’n beste moeder, die zorgvuldig 

over de gang van haar huis heeft gewaakt 

en haar kinderen met kracht vormde tot 

het goede; dezen weten wel hoe de Rozen- 

krans haar lief was en hoe ze er op waakte 

dat zij hun dagelijkse gebeden nooit nalie- 

ten. In het latere leven zullen zij ’n beste 
herinnering behouden van hun brave moe- 
der en haar voorbeeld zal hen sterken. 

Schoon en gelaten heeft zij haar beproe- 
vingen en krankheden aanvaard en kriste- 

lijk gedragen ; daarom zal het eeuwig loon 
haar aandeel worden. 

Lieve kinderen en bloedverwanten, hebt 
dank om uw liefde en genegenheid, vooral 
in mijn ziekte. En gij, beste Zusters van 
het Godshuis ”” Immaculata ”’, de Heer ver- 
gelde uw trouwe zorgen waarmee U mij 
omringde. Vergeet mij niet in uw gebeden 
en offers. 

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen 
op U. 300 dagen aflaat. 

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons. 

ZIJ RUSTE IN VREDE. 

De Familiën DAELEMANS, 

VAN DEN BOSSCHE, 

BOOM 

en PAUWELS, 

danken U oprecht voor uw troost- 
volle deelneming en voor de gebe- 
den gestort voor onze dierbare 
overledene. 

Drukw. Eug. Van den Mooter, Mariekerke


