De dood der rechtvaardigen is de overgang van
het ballingschap tot het Vaderland. H. Bern.

Bid voor de ziel van zaliger
Mijnheer

Cornelius Ludovieys DAEMS

Echtgenoot van Mevrouw
JOSEPHINA RAMAEL,
Lid van den Wekelijkschen Kruisweg,
der Broederschappen van den H. Franc. Xaverius,
0.L.V.van Bijstand en der Gedurige Aanbidding,
geboren te Bouchout den 1.3 funi 1851
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen,
den 31 Januari 1917,
YOORZIEN VAN DE HH. SACRAMENTEN.
e
Hij wassteeds goed en eerbaar, zedig van handel,
getrouw aan het volbrengen zijner plichten,en stich-
tend door zijn voorheeld. 11 Mach. V1 en XV, 12,
De rechtvaardigen zullen blinken als de zon in
het Riik huns Vaders. Mat. X111 43.
Zalig zijn de reinen van harte, want zij zullen
God zien. Mat. V, 8.
Duurbare Echtgenoote en Kinderen, wat den
Heere behaagde, is geschied. Dat zijn Heilige Naam
gezegend zil. (Job 1) Gij zijt nu wel bedroefd, maar °
wij zullen elkander wederzien, en dan zal uw hart
zich verblijden, en niemand zal U die blijdschap

ontnemen. Joan. XVL
Miin Jezus, barmhartigheid ! 100 dagen afl.)
Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300d.afl.)

R. 5 P.

We Stevens en Zoon, aann.van begr. Bouchout.



