BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

Anna Maria DE BELDER
Lid van de Bond van het H. Hart en van
verschillende Broederschappen

weduwe van

Mijnheer Ludovicus Comelius SOMERS

geboren te Boechout, op 8 september 1873, en
aldaar godvruchtig in de Heer onmislapen op
3 juli 1959, voorzien van de laatste HH, Sa-
cramenten ¢n van de Pauselijke Zegen «In
Articulo Mortiss.

Wat waart Gij goed, o Heer, door ons
zulk een zorgzame en kristelijke Moeder te ge-
ven ! Nu Gij ze ons ontnomen hebt bloedt ons
hart, maar wetend dat Uw Vaderliefde alles
ten beste regelt, bidden wij met gelatenheid :
Uw Wil geschiedde.

Er blijft van U, lieve Moeder, een onuit-
wisbaar beeld in ons : Uw wvoorbeeld ; uw doen
en laten zullen wij immer v66r ons zien, Uw
leven was één «dienens. Gij hebt God gediend
in geloof en onderwerping, in godsvrucht en
blijde werkzaamheid, Uw kristelifk leven was
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het schoonste voorbeeld voor ons. Gij hebt ons
pediend : immer U zell vergetend, hebt gij
U gans gegeven voor ons allen in stilte, zo een-
voudig als alleen een Moeder dat kan, eigen
leed vergetend, eigen pijn verbergend om de
uwen op te beurem en te bezielen,

Z6 blijft uw beeld in ons, Moeder, zd zijt
gij ons vébrgegaan, z6 willen wij U navolgen,

En gij, mijn vele Kinderen en Kleinkinderen,
blijfft eensgezind en bezorgd voor elkander. De
liefde is de bron van geluk en wrede,

Mijn dierbare Kleinzoon, die als priester mij
hebt bijgestaan in mijn stervensuur, bid voor
mij als ge de H. Mis opdraagt.

Mijn Kleinkinderen, Kloosterlingen, bidt voor
uw Grootmoeder,

Moge hare ziel door de barmhartigheid van
God in vrede rusten,

De familie SOMERS ;
De familie SPALLIER ;
De familie BUTS
danken U oprecht wvoor

uw troostend  blijk  van
deelneming in  hun rouw.
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