Dankbaar aandenken aan

MEVROUW
MARIA DE BELSER

weduwe van de heer
Florent Lucas
geboren te Boechout op 14 oktober 1913

en overleden te Lier op 31 januari 1992
voorzien van de H. Sakramenten der zieken

De kinderen, kleinkinderen,
achterkleindochtertjes en familie
danken U voor de blijken van deelneming.

Moeders sterven niet,
ze leven voort
in hen die ze liefhebben.

Eenrijk gevuld leven is volbracht, de handen die
nooit rust kenden zijn voor altijd gevouwen.

Wij hebben de dood te aanvaarden zoals wij
ook het leven aanvaarden.

Wij moeten leren leven met deze meest harde
werkelijkheid.

Zij was hartelijk, tevreden en bezorgd voor allen
die haar dierbaar waren en speciaal ook voor
haar kleinkinderen.

Goed van hart is zij rustig van ons heengegaan
zoals haar leven was, zo was ook haar dood, stil
en eenvoudig.

Voor al wat je ons gaf,
zeggen wij: dank je moeder.

Begr.-Crem. Rouwcentrum R. Bosmans
Kartuizersvest 44 - Lier - 480 02 47



