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Dankbaar aandenken aan 

Simone De Bruyn 

Weduwe van René Ackermans 

Zij werd geboren te Boechout op 6 augustus 1928 
en sliep zacht in te Hove in het R.V.T. Cantershof 
op 4 mei 2006, gesterkt door de Ziekenzalving. 

De familie dankt u voor uw gebed 
en blijken van deelneming. 

René, ons moeke en ons vake, de kleinkinderen, 

dame blanche, tinkie, gastvrij, oostduinkerke, altijd 

goed gezind, schilderen, bram, spaghettisaus, 

ongerust, de lisdotte, zoete witte wijn, in den hof 

werken, fier, de rubens, babbeltje tussendoor, 

klassieke muziek, ginger, de witte burg, nivea en 

diadeem, piep, breien, rijstpap met bruine suiker, 

neighbours, zelfgemaakte konfituur, witte 

limonade, rex, wandelen door de duinen, 

zonneklopper, tevreden, piccolo’s op zondag, 

paardenvisser, vroeg uit de veren, letterkoekskes, 

smurfenglazen, fietsen, aardbeien, grote lacher, 

vergeetachtig, soms weg kwijt, verloren zijn, 

‘t Cantershof, tot rust komen


