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GEDENK IN UW VROME GEBEDEN
de Heer

Lodewijk Jan DE BUYSER

echigenoot van Mevrouw
Ernestine PEETERS

geboren te Rulsbroek op 26 februari 1883,
overleden te Berchem op 5 november 1967,
gesterkt door de HH. Sacramenten en de
Pauselilke Zegen .In Articule Mortis”.

Een goed mens is heengegaan. Zijn werk
lust, eerbaarheid, Dnd'er‘iﬂe Bezumdhslr‘. en
vooral zijn ngewsbtheii blijven voor ons
allen, die hem gekend hebben, een troostend

herinnering en een stichtend voorbeeld.

Neig Uw oor, o Heer, tot onze gebeden
waardoor wij Uw Barmﬁarlig’uid oolmoe-
dig smeken, opdat Gij. de ziel van uw die-
naar, die Gij bevolen hebt deze wereld te
verlaten, in de p[aala van vrede en licht
zoudt stellen en deelg t Uwer heiligen
maken, Door onze Heer Jezus Christus.

(Mis der overledenen)

Genadige Heer Jezus, geef hem de eeuwi
ge rusl. (300 d. ﬂﬂ.]

F. Marchang, Zn., begraf. Antwerpen Tel, 33 01 65

Uw d'eel'neming in de rouw was ons een grote
troost en uw gebetf een kosthare ﬁufp voor

onze dierbare overledene.

Wij danken U hiervoor oprecht.

Mevrouw Lodewijk Jan DE BUYSER,
geboren Ernestine PEETERS.
De Kinderen, Schoon- en Kleinkinderen

en Familie.



