
Dankbare en blijvende herinnering aan 

T 

zuster Wiske 
Marie-Louise De Coene 

Geboren te Gent op 28 augustus 1937, 
ingetreden bij de zusters van 

St. Vincentius à Paulo van St.Denijs-Westrem op 19 april 1956, 
bij de congregatie van de Gasthuiszusters van Lier 

gekomen op 9 januari 2015, 
overleden te Boechout op 26 december 2022 

in de zustergemeenschap ‘Ter Beuken’ 

de algemeen verantwoordelijke, de Gasthuiszusters Augustinessen 

van Lier, de familie van zuster Wiske, de zusters van St. Vincentius à 

Paulo-St. Denijs-Westrem, de Arkgemeenschap Antwerpen 

danken u voor uw gebed en medeleven. 

Voor Wiske was het Maggy die haar het gedachtengoed van 
De Arkgemeenschap leerde kennen. Voor haar een uitnodiging om, 
nà haar missionaire opdracht in Congo, haar leven en spiritualiteit, 

als religieuze, verder handen en voeten te geven. Zij heeft daar haar 

sterkte, haar liefde, geloof en hoop gevonden. Zo wist zij zich gedra- 
gen en geroepen om Jezus’ zending verder te zetten: 

“Wat ge aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, dat hebt ge aan 

mij gedaan” (Matt. 25) 

Zo heeft zij haar opdracht, als religieuze vrouw, voor velen met liefde 

tot vervulling gebracht. Zij deed dit in Congo en hier ter plaatse in De 

Arkgemeenschap. 
Volgend gebed was haar dierbaar. Met haar verbonden willen we dit 
bidden: 

God onze Vader 
er leeft zoveel in mijn hart, 

ook dingen die mij verwarren en die mij angstig maken. 
Maar het beslissende is toch: 
dat taaie verlangen naar goedheid. 

Komt dat misschien van U? 
In mijn beste ogenblikken ben ik daarvan overtuigd. 
Ik vraag U: maak dat verlangen steeds sterker ín mij. 

Wiske gaf ons ook haar verlangen te kennen: 
‘We zullen je elke dag missen in kleine, eenvoudige dingen, maar in 

ons hart zul je met ons samenblijven. 

Vanuit dat verlangen heeft Wiske geleefd. 
Vanuit dat verlangen mogen ook wij leven.  


