
O Jezus, ontvang mij tussen Uw armen, tus- 
sen de armen, welke Úw liefde voor mij heeft 
uitgestrekt op het kruis. Door Uw eindeloze 
goedheid ontvang mijn ziel. 

ï 
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

MEVROUW 

Maria Ludovica DE HAES 

Echtgenote van de Heer 
Frans VERSCHOOTEN 

geboren te Boechout, op 17 december 1906 
en godvruchtig overleden te Lier, 

(H. Hartkliniek) op 18 november 1967. 
Gesterkt door de Genademiddelen van onze Moe- 
der de H. Kerk en de Pauselijke Zegen «In 

Articulo Mortis». 

Voor die getrouw zijn, Heer, verandert het 
leven wel, doch het wordt hun niet ontnomen, 
en als hier hun lichaam in puin valt, wordt hun 
in de hemel een eeuwige woonst bereid. 

(Rom. Missaal). 

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in 
Gods ogen. Hun afsterven is geen dood, maar de 
overgang tot een beter leven ; de verlossing van 
hun smarten en beproevingen en het begin van 
het eeuwig geluk in de hemel. 

Heer, wij smeken U <«Zend Uw heilige Enge- 
len om hare ziel naar het Paradijs te geleiden>. 
Daar zal zij voor ons steeds levend blijven. 
gegroeid in macht en liefde. 

Beminde echtgenoot en dochter, mijn ballingschap is 
ten einde en herschapen in een plaats van on- 
uitsprekelijke vreugden. Ziet dikwijls op ten 
hemel, waar ik u blijf beminnen, zoals ik u 
op aarde bemind heb. Vaarwel. 

Duurbare bloedverwanten en vrienden die mij 
bemind hebt, troost mij in uw liefde met voor 
mij te bidden. 

O.-L.-Vrouw van Lourdes. bid voor ons. 
(300 d. afl.) 

De Heer Frans VERSCHOOTEN ; 

Mejuffer Yvette VERSCHOOTEN ; 

De families DE HAES, VERSCHOOTEN 

STRUYF en VOORHOF, 

danken U van harte voor uw deel- 

neming in hun smartelijk verlies en 

voor Uw gebed voor hun dierbare 

overledene. 

Begrafenissen Fr. Van den Broeck, Hove 
Tel. 5121551


