Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Willy DE HAES

Echtgenoot van Mevrouw Josephina Bellens

Geboren te Boechout op 22 mei 1926
en thuis overleden op 11 september 2002.

De familie danke U voor Uw steun
en woorden van troost.

Thuis mogen sterven, het was vaders diepste wens.
Thuis, waar tedere handen van moeder wat pijn
wegstrelen.

Thuis, waar kinderen samen de zorgen willen
dragen, waar spelende kleinkinderen nog over
tockomst spreken.

Ach ja, die kleinkinderen waren zijn trots.

Vader, onze Bompa had zich geen mooier
heengaan kunnen dromen

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
droog nu je tranen en wees moedig.

Mijn liefde voor u allen houdt niet op bij dit
sterven, maar zal u het verdere leven vergezellen.
Dank voor uw liefde en goede zorgen.

Heb vertrouwen in de tockomst want weldra komt
weer een dag door zon beschenen.

War zullen we je missen,
we zullen je nooit vergeten lieve Bompa.
Je zal altijd in ons hart blijven voortbestaan.




