
/ 
Wanneer ge verdrietig zijt 

Blik dan terug in uw hart 

En ge zult zien dat ge weent 

Om wat u vreugde schonk. 
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Dankbare herinnering aan 

De Heer 

ANDRE DE HERDT 

Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden 

Afd St Benediktus Mortsel 

Echtgenoot van Mevrouw Jös_ephine Van Dingenen 

Hij werd geboren te Boechout op 9 april 1903 en 

overleed te Mortsel op 1 januari 1985, begeleid 

door de gebeden van de H. Kerk. 

Mevrouw André De Herdt - Van Dingenen, 

kinderen en kleinkinderen, 

danken U voor uw troostende blijken van 

deelneming. 

Na jaren van ziekte dagen en nachten, 

heeft de Heer hem nu komen ontlasten. 

Ieder krijgt een tijd van leven. 

waarin wij elkaar veel vreugde geven. 

Ieder krijgt een kruisken, draag het met geduld. 

dan heeft ieder van ons een goede daad vervuld. 

Het is soms niet gemakkelijk om te dragen 

dan kunnen wij hulp hierboven vragen. 

Als men lief is voor elkaar, 

dan zijn de ziekte dagen niet zo zwaar. 

Want na lijden komt verblijden, 

daarom moet men kwaad vermijden. 

Heeft hij ooit iemand kwaad gedaan, 

vergeef het hem dat nu hij is heengegaan. 

Bid nu voor hem een weesgegroet, 

en ge zult zien dan komt alles zeker goed. 
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