
1. 

GEDENK IN UW GEBEDEN 
DE ZIEL VAN ZALIGER 

JONGEHEER 

Guido Frank Jules DE HERDT 
Student der 4e Grieks-Latijnse aan het 

St.-Stanislascollege te Berchem 

geboren te Mortsel, 20 maart 1953 en aldaar 
godvruchtig in de Heer ontslapen, na een 
smartelijk ongeval, in de St.-Jozefkliniek, 

13 september 1967. 

Voorzien van de Troostmiddelen 
van onze Moeder de Heilige Kerk 

_ 

Moest ik op dit prentje een beeld maken 
van Sint Jan Berchmans, de patroon van de 
studerende jeugd, ik zou dicht bij de waar- 
heid blijven. Maar zo goed ken ik de jeugd 
van de heilige niet. Toch blijkt het mij, dat 
die heilige in zijn jeugd geen dezeke was, 
maar een jongen vol van leven en jolijt. Zo 
was ook Guido, vol leven, vol levensvreugde. 
Maar hij was noa meer. Met zijn gebuur en 
vriend, Pol Spaepen, diende hij de vroegste 
mis.… de koster noemde hem : «mijn knecht». 
Want tegenover die oude koster was hij zo 
dienstbaar, hij nam het werk uit zijn handen, 
dieuws de Heer aan 't altaar niet enkel tijdens 
de Eucharistieviering, maar ook te voren, om 
alles gereed te zeiten. Verder ging zijn dienst 
voor de Heer, voor de medemensen. Met 
Kerkske kermis was hij erbij, pas geleden 
nog, en bracht winst voor de parochie en 
jolijt voor de mensen... 

Thuis ook was hij de Guy, de jongste, 
vier zusters, twee broers, boodschapper van 
allen, vooral van zijn moeder. Guido toch, 
waarom moest het zo gebeuren. Na school- 

plicht, hij studeerde goed, voorbeeldig : een 
ontspanning. Zoals ’t hoort, moest hij «afre- 
ageren» en klom in een boom.…. een valse 
tak en daar lag Guido…. de beste zorgen 
hielpen niets meer... 

Vader, Moederke, Guido was een schone 
jongen, nu is de Heer hem komen halen, 
een bloem, te schoon om op aarde te bloei- 
en. Voor de Heer schittert nu zijn kleur, 
zijn schoonheid. Broers en zusters, schoon- 
broers en kleuters, nu kan ik niet meer broer 
en nonkel zijn, maar van daarboven toon ik 
U mijn kracht. 'k Blijf dicht bij U en '’k heb 
âleugd van uw vordering, uw ijver, uw vreug- 
e. 
Komi allen, treurt niet om mij, de hemel is 

mijn erfdeel, daar verwacht ik U, Bonpa, 
Mama en Papa, broers en zusters, voor de 
blijvende vreugde. 

De families DE HERDT, DE ROOVER, CUY- 
PERS en VAN AEL en aanverwante families 

danken voor de blijken van deelneming in 

het zwaar verlies dan hen treft. 
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