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Geboren te Boechout op 3 juli 1911 en 

na een moedig gedragen ziekte overleden 

te Antwerpen in het A.Z. Stuivenberg 

op 30 juli 1994 omringd door zijn 

echtgenote en kinderen en gesterkt 

door het Heilig Sacrament der Zieken. 

“Ik heb een goed leven gehad” zei ons 

vader enkele dagen voor zijn overlijden. 

Dit te horen van iemand die toch wel een 

heel ingrijpend deel van de geschiedenis 

heeft beleefd, is voor ons moeder en de 

hele familie een mooie troost, want zo 

weten wij dat hij allereerst als echtge- 

noot en vader, later ook als groot- en 

zelfs overgrootvader, innerlijk zeer te- 

vreden was. 

Ook zijn talrijke vrienden en kennissen 

maar vooral zijn kleinkinderen zullen zich 

hem zo herinneren: als een eerlijk en joviaal 

iemand met een grote aandacht voor hun 

vreugden zowel als voor hun noden. 

Wij zullen hem allemaal missen maar ons 

geloof geeft ons hoop en zekerheid dat 

wij, dank zij de genade van de Heer, kunnen 

uitkijken naar een weerzien. 

Tot dan koesteren wij zijn herinnering. 

Zijn echtgenote, 

kinderen en kleinkinderen 

danken u voor al uw troost.


