
Dankbaar aandenken aan 

T 

STAF DE HERDT 

echtgenoot van 

Lizette Sluyts 

geboren te Boechout op 29 april 1937 

en er overleden op 27 juni 1989 

Staf was zeer sterk in het beleven 
van Sakramenten 

"Ik dank U voor het wonder van mijn leven. 
Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht. 
mijn levensdraden in de schoot gevlochten 
werden; toen zagen reeds Uw ogen al mijn 
daden; zij waren reeds beschreven in Uw 

boek. Mijn dagen waren al door U geteld 
voordat de eerste nog was aangebroken.”’ 

Ps.139 
Zo dikwijls hebben we met Staf over de 
inhoud van deze psalm gepraat. "'Toeval? 
neen, het bestaat niet; hooagstens een sa- 
menloop van toevallige omstandigheden”’. 
Als een eenvoudig en diepgelovig mens was 
Staf weer tevreden met deze verklaring. 
Maar telkens rezen er nieuwe vragen uit zijn 
vinnige ogen of doken er oude weer op van 
tussen zijn reeds glimlachende lippen. 
God voorziet, ja, … mijn dagen waren al 
geteld … Dit abrupte einde is er niet òmdat 

God ophield met mijn dagen te tellen, maar 
God voorzag dit fataal gebeuren en zó waren 
mijn dagen geteld. Mysterieus! 
''Laat ons het liever wat eenvoudiger houden 
en bidden we maar ons rozenhoedje”’ zei 
Staf, om te doen wat hij dagelijks deed. 
Zó dikwijls gehoord en gedaan op onze 
tochten in en naar de bergen waar Staf 
zò op uit was. 

God heeft andere dingen voorzien. Hij voor- 
zag voor Staf dat hij zólang zou wachten 
om te trouwen dat hij precies diè vrouw 
zou kiezen en door haar zou uitgekozen 
worden. 
God voorzag een gelukkig huwelijk voor hen 
beide, aandacht voor bejaarden, attenties 

voor kinderen @n daadwerkelijke hulp voor 
minder bedeelden. 
Lizette, aan die mensen moeten we ook 
wat geven"’ … Geen holle woorden van Staf. 
Voorzienigheid noemen wij dat. 
Wat God voor Staf, en voor ons allen, nog 
allemaal heeft voorzien … We beseffen het 
niet. 
Begrijpen zullen we nooit. 
Goddank kunnen we geloven en zeggen 
daarom met Kol. 1: “Hij heeft ons ontrukt 
aan het domein van de duisternis en over- 
gebracht naar het koninkrijk van zijn 

geliefde zoon.” 

De echtgenote, ouders en familieleden 

danken U voor de blijken van deelneming. 
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