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Aandenken aan 

Simone De Houwer 

Echtgenote van 
René Van Dessel 

Zij werd geboren te Boechout 

op 10 juni 1929 en overleed te Lier 

op de Palliatieve Eenheid van het 

H. Hartziekenhuis op 2 februari 2003, 

gesterkt door de Ziekenzalving. 

De familie dankt u voor uw gebed en uw 

blijken van medeleven. 
Speciale dank aan al het verplegend personeel 
van de Palliatieve Eenheid van het 

H. Hartziekenhuis te Lier voor de goede en 

toegewijde zorgen. 

Wij danken de Heer voor de echtgenote en 

moeder die Hij ons gegeven heeft. 

Met al haar krachten heeft zij zich ingezet 

voor haar gezin. Het leven heeft zij 

blijmoedig aanvaard. Voor iedereen die 

haar heeft gekend is zij een voorbeeld 

geweest van moed, volharding, geloof en 

levenswil. Droog uw tranen af en wees 

moedig. Mijn liefde sterft niet bij mijn 

heengaan. Nog mijn oprechte dank voor uw 

ongemeten bezorgdheid voor mij. 

Wij spreken onze hoop en ons vertrouwen 

uit dat, moeder, de voleinding van haar 

leven heeft gevonden, de voleinding waarin 

zij altijd sterk heeft geloofd.


