de moeders gaan, maar sterven niet,
zij leven naar zij geven :

zolang men moeders kinderen ziet,
zolang zal moeder leven.

o kinderen, al wat moeder was
zij heeft het u gegeven :

laat elk iets van wat moeder was
hernieuwd in zich herleven.

1.

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Mevrouw

Celina DE LAET

weduwe van
de Heer Henricus VERBRUGGEN

geboren te Boechout op 31 december 1906
en overleden te Mortsel (St.-Jozefkliniek)
op 6 december 1980.

Gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.
De families DE LAET en VERBRUGGEN i
danken U voor de blijken van deelneming.

?&raf.f(?mmatfas A. Verbeeck, Kontichstr. 7, Moeder, gij waart een goede vrouw,
Edegem - Tel. 57.56.68 - 57.06.38 - 49.45.58 er is dan ook blijdschap in onze rouw...



