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Liefdevol aandenken aan

Leo De Laet

Lid van de Antwerpse Postkaartenclub
Vogelliefhebber

echtgenoot van Liliane Hessels

Hij werd geboren te Wommelgem
op 19 augustus 1935 en is thuis te
Vremde, omringd door zijn familie,
zacht ingeslapen op 10 februari 2012,
gesterkt door de ziekenzalving.

De familie dankt u
voor uw medeleven.

Een geest zo sterk als een beer.

Een lichaam uiteindelijk toch te teer.

Een wijsheid niet te evenaren.

Een wilskracht haast niet te bedaren.

Een vechtlust bijna niet te temmen ...

alleen iets bovenmenselijks kon dit remmen.

Wij wisten dat het onvermijdelijke zou komen.
Maar wij wisten niet dat het zo snel zou zijn.
Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde
ben je vredig van ons heengegaan.



