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Om uw betrokkenheid in haar leven, 
om uw steun en medeleven, 

om uw aanwezigheid in deze viering 

danken u van harte: 

haar echtgenoot en familie 

“De moeder”, een naam die veel omschrijft 
gedreven door liefde, die sterk boven drijft. 
Haar hart ‘t was groot, een plaats voor velen 
met mensen levendig praten, zelfs wonden 

helen. Met de kracht van uw eenvoud, uw 
geloof in den Here. 
Rust vredig moeke, uw leven van liefde, de 
moeders ter ere. 

PVG 

Ze was voor ons een heel bijzondere vrouw, 
een heel bijzondere moeder, met een sterke 

betrokkenheid op ál haar kinderen. Ze had ook 
de gave om een bezige moeder te zijn. Ze 

deed het echter steeds in betrokkenheid naar 
andere mensen toe. Moeder houdt van de 
mensen en hield van het leven! Een leven 
waar ze steeds het beste van haarzelf heeft 
gegeven, zonder berekening, zonder iets terug 
te vragen. Een leven waar ze nog een maand 
wilskrachtig voor gevochten heeft, omdat ze 
nog wat graag bij ons bleef, zoveel had ze ons 
nog te vertellen zelfs woordenloos.. 

Dank u moeder om die strijd. 
Ge hebt ons veel geleerd moeder, 
een opdracht meegegeven, door de jaren die 
ge ons hebt voorgeleefd, door er te “zijn”… 

Dank u moeder om uw onbaatzuchtige liefde. 
Het zal ons bijblijven, ons leven lang.


