Ma,

Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf

't Is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan

je zegt, ik ben wat moe

maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.
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Onze lieve ma en bomma is niet meer.
Zij die in stilte heeft gestreden in soms
bittere tegenslagen.

Steeds gezwegen, maar niet verslagen.
Zo kommervol haar leven lang.

Wij zijn trots op je ma.

Onze lieve ma is niet meer.

Nu kunnen we niet meer bij haar schuilen
of een praatje maken.

We zullen je missen, ma, maar vergeten
doen we niet.

Pa, neem haar onder je hoede en zorg
goed voor haar.

De familie dankt u voor uw gebed
en troostende blijken van medeleven.



