Dankbare herinnering aan

Mathilde De Rop

Weduwe van
Herman Standaert

Zij werd geboren te Waarschoot op
5 mei 1910 en overleed te Boechout
op 29 oktober 2006.

Volgens de wens van de overledene
(mémé) heeft de familie in besloten kring
afscheid van haar genomen.

OVERGAVE

Heer,

wij geloven dat U de Heer bent
van leven en dood.

Die gedachte geeft ons hoop.
Maar als we iemand

die ons dierbaar is, verliezen
hebben we geen antwoord.
Laat ons, Heer,

ons leven

in Uw handen leggen

en leer ons telkens weer

"Uw wil geschiede” zeggen.

Toon Hermans.



