
Bidt voor de ziel van zaliger 

MEVROUW 

ROSALIA CATHARINA 

DE SCHUTTER 

geboren te Boechout op 10 maart 1876 en aldaar 
godvruchtig overleden op 19 december 1963, 
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden 
en de Pauselijke zegen <«In Articulo Mortis. » 

weduwe van de Heer 

PETRUS JOANNES HERREMANS 

Zij is heengegaan, op het ogenblik waarop de 
H. Kerk volgend gebed richtte tot de komende 
Christus: ‚‚O Wortel van Jesse, die als een banier 
staat voor de volkeren, voor wien de koningen 
zullen verstommen, tot wien de heidenen zullen 
bidden; kom om ons te bevrijden, wil nu niet langer 
wachten”. Na vele en gelukkige jaren, na enkele 
maanden van ziekte en lijden, kwam de dood haar 
bevrijden, Zij moet niet langer wachten op Chris- 
tus. Nog voor het Kerstfeest riep Hij haar bij 
zich, om haar zijn hemelse vrede mee te delen, 
aan haar, die steeds van goede wil geweest was, 
om God en de naaste te beminnen en te dienen. 

Kinderen, treurt niet over mij. Het lijden van de 
laatste dagen moest mij verder heiligen voor de 
ontmoeting met Christus. Nu ben ik, samen met 
vader, in de hemel om daar over U allen te 
waken. Dank U om de vele zorgen met grote 
genegenheid aan mij besteed. 

De families DE SCHUTTER, HERREMANS 
en COOLS. 

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN 

VAN DEELNEMING IN HUN ROUW. 

Drukk. en Begraf. H. Beenen-Sladts, Boechout


