
Eenvoudig, schoon en dienstbaar 

was het leven van 

CORNEEL DE SWERT 

weduwnaar van 

Maria Josepha Van Camp 

Geboren te Vremde op 3 oktober 1904 

en na een lang en rijkgevuld leven 

godvruchtig overleden te Lier 

in het St. Elisabethziekenhuis 

op 3 maart 1989, gesterkt door 

het H. Sakrament van de zieken 

Zijn kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen, zijn 

U oprecht dankbaar voor uw medeleven. 

Vader, 
't Is hard te sterven als de lente komt… 
Vooral jou leven opgeven dat zo sterk aan 
seizoenen en aan de natuur was gebonden. 

Neel, was volledig opgegroeid in het leven 
van de natuur: zaaien, kiemen, groeien en 
tot volle rijpheid komen. Hij hield van de 
grond en zijn vruchten. Met veel arbeids- 
vreugde heeft hij hem bewerkt een leven 
lang, tot het niet meer ging. 
Zorgen en bekommernissen wist hij met 
wijsheid en gezonde humor te verwerken. 
Vader zocht kontakt met de mensen, wilde 
gaarne onder vrienden zijn. Hij was een 
echte levensgenieter, die tijd had voor groot 
en klein en met hen kon praten over alles 
wat de dag met zich meebracht. 
Vader, ge zijt heengegaan zoals ge geleefd 
hebt, in stilte en zonder last te bezorgen 
en wellicht met spijt in 't hart maar dank- 
baar om alles. Het was goed zo. 

Wij bewaren een schone herinnering aan u: 
altijd tevreden met wat het leven bood, vol 
vertrouwen in de toekomst, zorgzaam voor 
alles en allen waarmee ge leefde, altijd vrien- 
delijk en goed gezind. 
Wij danken u met heel ons hart, vader, vava, 
voor alles wat u ons leerde en voor de 
levenswijsheid die u ons gaf. 
Moge de Heer uw schoon leven bekronen 
met een eeuwige vreugde samen met moe- 
der in Zijn huis.


